
   

juni 2021 Anachronisme
Oeroude stenen; daarbinnen een spitsboog 
van eenvoudig metselwerk, een houten raam-
werkje boven de kerkdeur, kennelijk gereno-
veerd. En: wel vijf vierpassen!
Ik nam deze foto in 2016 in Plau, tussen de 
meren van de Mecklenburgische Seenplatte, 
in het voorbijgaan. In een vorig leven lijkt het 
wel, toen dit nog binnen onze “normale” ac-
tieradius lag. 

En nu: een naderende belofte van zomer, na een druilerig, beknot voorjaar. Zicht op een 
volgend “normaal”? Oude wijn in nieuwe zakken, of jonge wijn in oude zakken? Misschien 
begint u weer voorzichtig vakantieplannen te maken. Mocht u hier of daar mooie vierpas-
sen vinden, dan houd ik me aanbevolen…    Wim Wattel   

Van de kerkenraad
Afgelopen januari zijn wij als overgangskerkenraad van start gegaan met ds. Dick Steenks als 
consulent. Onze twee belangrijkste doelen waren herstel van vertrouwen en rust binnen de 
Koorkerkgemeenschap én bevordering van het proces van vergeving en verzoening van ds. Tom 
Rijken. Wij hadden aangegeven in ieder geval tot 1 juli in functie te blijven. Die datum komt met 
rasse schreden dichterbij en wij hebben ons dan ook beraden over hoe het is gegaan en over 
hoe nu verder. 
Het is maar een korte periode die achter ons ligt, maar we hebben de indruk dat wij als team, 
maar ook vanuit onze verschillende rollen, een positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan 
onze Koorkerkgemeenschap. We hopen dat u dat ook zo ervaren heeft. 
Meteen moet daar bij gezegd worden: onze bijdrage kon alleen gerealiseerd worden dankzij de 
grote inzet van vele anderen, zoals het Bouwteam, de verschillende taakgroepen en ook indivi-
duele leden van onze gemeenschap. Dat stemt tot dankbaarheid en voldoening. 
We stellen u dan ook voor dat we als kerkenraad met ds. Dick Steenks als consulent doorgaan 
tot 1 januari 2022. 
Ons functioneren het afgelopen halfjaar en ons voorstel om door te gaan, willen we graag aan u 
voorleggen op een gemeenteavond op maandagavond 28 juni a.s. Tijdens die avond zullen ook 
andere onderwerpen aan de orde komen, zoals het verslag van ds. Tom Rijken over zijn proces 
van vergeving en verzoening, een onderzoek van het Bouwteam (zie elders in deze Vierpas) en 
opties voor de nieuwe organisatiestructuur van onze Koorkerkgemeenschap.
Noteert u die datum van 28 juni vast in uw agenda. Wij hopen u dan te mogen verwelkomen. 
Tenslotte deel ik u mede dat de in november vorig jaar toegezegde afscheidsdienst van Ineke de 
Feijter op 11 juli a.s. niet doorgaat.
Als kerkenraad zagen wij ons geplaatst voor de vraag hoe invulling te geven aan deze dienst.
Omdat een officieel afscheid niet goed leek voor het mediation-proces hebben wij (mediator en 
kerkenraad) besloten om daarvan af te zien en er een gewone gastvoorgangers-dienst van te 
maken. Deze mededeling en de mail van de mediator daarover heeft Ineke doen besluiten in juli 
niet voor te gaan. Hetgeen zij heeft toegelicht in een brief aan de kerkenraad. Dit spijt ons zeer 
en was niet onze bedoeling.
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u zich tot mij wenden. Wim Jansen is bereid gevonden 
deze dienst in te vullen.
Namens de kerkenraad, 
Hugo Schorer

Mediërend proces geeft 
ruimte voor de 
toekomst.
In de afgelopen zes maanden ben 
ik in uw Gemeente aanwezig ge-
weest. Het doel van mijn aanwe-
zigheid was, om als Koorkerkge-
meenschap de weg van vergeving 
te vinden.
In twee kerkdiensten heb ik tot u 
allen mogen spreken, en een be-
roep gedaan om met barmhartig-
heid en compassie naar elkaar te 
kijken en de weg van vergeving te 
zoeken.
Alle persoonlijke interviews/ge-
sprekken die ik mocht hebben, 
gaven vooral ruimte bij de men-
sen met wie ik in gesprek was. Een 
gevoel van gehoord worden en 
een benoemen wat er mis is ge-
gaan en de rol die een ieder hierin 
heeft gespeeld. 
Er heeft een helende reflectie 
plaats gevonden.
De afstand die wij in de Koorkerk 
naar elkaar toe moesten hebben 
vanwege de coronatijd  heeft ook 
veel rust gebracht. 
Verder zijn er enkele leden, die 
in het afgelopen jaar het contact 
met elkaar verloren hadden,  het 
gesprek weer aangegaan. Dit heb-
ben zij gedaan rond een wande-
ling, om op deze wijze meer open-
heid naar elkaar toe te vinden. Ook 
dit proces was zeer waardevol. 
Ten dele heeft er ook een bestuur-
lijke aanpassing plaats gevonden, 
wat ook een vraag was vanuit de 
Koorkerkgemeenschap. 
Er is duidelijk ruimte gekomen om 
de weg als Koorkerkgemeenschap 
naar de toekomst in te gaan, 
waarbij vergeving zichtbaar is ge-
worden. Op de Gemeenteavond 
van maandag 28 juni zal ik nader 
toelichten wat het proces van het 
afgelopen half jaar heeft gebracht.

In verbondenheid, 
ds. Tom Rijken 

Plau, Mecklenburg, Duitsland
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Nieuws van het Bouwteam

1 juli Keti Koti dialoogtafel - Doet u mee?
Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen afgeschaft. Jaar-
lijks wordt dat op 1 juli gevierd tijdens Keti Koti (ketenen verbroken). Slavernij bestaat niet 
alleen in familieverhalen of geschiedenis maar ook vandaag de dag. Wat steken we op uit 
het verleden, wat kunnen wij doen in het heden?

Ook dit jaar kunt u deelnemen aan een Keti Koti dialoogtafel: een maaltijd en een onge-
woon goed gesprek over welke ervaringen, gevoelens en inzichten samenhangen met 
onze geschiedenis. Het thema van de Keti Koti dialoogtafels in Zeeland is dit jaar ‘Verbin-
ding’. De geschiedenis leert ons dat we 158 jaar nadat de ketenen werden verbroken, als 
(witte en zwarte) mensen het samenleven nog verschillend beleven. In hoeverre kunnen 
we wat verbinding verhindert wegnemen en werken aan een meer inclusieve samenle-
ving in het heden? 

Vorig jaar zijn twee groepen vanuit de Koorkerk de dialoog aangegaan. Dit jaar hopen 
we op nog meer belangstelling. Als bouwteamleden zijn we graag gastheer/-vrouw voor 
deze dialoogtafels op donderdag 1 juli 2021. Zo hopen we met vier groepen aan tafel te 
gaan (rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen). Geef u vóór 15 juni 
op bij bouwteam@koorkerk.nl. Wij bestellen dan voldoende Keti Koti dialoogtassen, ha-
len die op en laten u weten bij wie en met wie van ons u aan tafel kunt. 

Keti Koti Community Zeeland biedt evenals vorig jaar een tas aan met ingrediënten voor 
een Antilliaanse/Surinaamse maaltijd en een goed gesprek in de vorm van prikkelende 
dialoogvragen. In de Keti Koti Tafel Tas voor thuis zit een biologische maaltijdsoep (ve-
getarisch) en een dessert. Het materiaal om de dialoog op gang te brengen bestaat uit 
een boekje met aanbevelingen, audiovisuele appetizers en drie enveloppen met dialoog-
vragen. De gespreksvragen zijn uitnodigend voor mensen vanaf 7 jaar, dus jong tot oud 
kan meedoen! 

Wilt u niet met anderen van de Koorkerk maar zelf thuis met elkaar, familie of vrienden 
een dialoogtafel organiseren, ook dát is mogelijk. De Keti Koti Tafel Tas kost 5,- euro p.p. 
(met een minimale afname van twee personen). Na aanmelding en betaling, vóór 20 juni, 
is de tas op dinsdag 30 juni af te halen bij de diverse uitgiftepunten in Zeeland. Ga voor 
meer informatie, de uitgiftepunten en bestellen naar www.ketikotitafel.nl/zeeland 

Helaas is slavernij de wereld nog niet uit. Wat wij daaraan kunnen doen? Daarover lezen, 
bewuster consumeren (of consuminderen) en de Kerk in Actie-collecte steunen die op 27 
juni a.s. in de Koorkerk wordt gehouden. Zie voor meer informatie : https://kerkinactie.
protestantsekerk.nl/projecten/kinderen-uit-slavernij-in-visserij/

Onderzoek - Wie, wat, waartoe?
Eens in de zoveel tijd is het goed ‘de klokken gelijk te zetten’, om samen te kijken naar wat 
de betekenis van de Koorkerkgemeenschap is voor de leden en belangstellenden. Wat 
hebben we in huis? Wat moeten we oppoetsen, uitventen of misschien juist opbergen of 
weggooien? En wat mist? Op verzoek van de kerkenraad zal het bouwteam u in de eerste 
helft van juni een vragenlijst toezenden. Wie de post van de Koorkerk ‘digitaal’ ontvangt 
kan online een vragenlijst invullen. Voor de anderen is er een vragenlijst op papier. Als 
alles volgens plan verloopt zullen we u tijdens de gemeenteavond eind juni informeren 
over de uitkomsten.

Namens het bouwteam,
José Baars

Kerkdiensten

6 juni 2021
Ds.Jan Berkvens
13 juni 2021
Dhr. Franck Ploum
20 juni 2021
Ds. Marieke Fernhout
27 juni 2021
Ds. Tina Geels
4 juli 2021
Ds. Hans le Grand
11 juli2021
Ds. Wim Jansen
18 juli 2021
Ds. Tom Rijken
25 juli 2021
Ds. Marga Haas

Lieve mensen van de 
Koorkerk,
Na het overlijden van Hans 
ontving ik heel veel meele-
vende kaarten en brieven. 
Op deze manier wil ik 
iedereen hier hartelijk voor 
bedanken.
Het heeft mij en de kinde-
ren goed gedaan .

Warme groeten,
Anneke Lutgendorff 
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Bij de diensten

Zondag 13 juni 2021, ds. Franck Ploum
Thema: Als jij bestaat 
Het bestaan van God is met vraagtekens omgeven. Tegelijkertijd kun je ontdekken 
dat mensen die ‘los van God’ raken eerder afscheid nemen van vorm en naamgeving 
dan dat ze ontkennen dat er iets of iemand is die betekenis geeft aan hun leven, of 
richting aan hun doen of laten. Van Jezus zeggen we wel dat hij ons God heeft doen 
kennen, ook al heeft niemand god ooit gezien. Dat zeggen we niet omdat door hem 
het bestaan van God letterlijk werd aangetoond, maar omdat hij een leven leidde 
waarin wat of wie wij god noemen sterker dan ooit aan het licht kwam. Genoeg stof 
ter overweging in deze viering waarin we een verhaal lezen uit het boek Handelin-
gen, hoofdstuk 17, over een altaar waar men kan bidden tot ‘de onbekende God’. 

Voorganger is Franck Ploum. Hij is als theoloog en voorganger verbonden aan de 
Ekklesia Breda, Vrijzinnige Gemeente Zierikzee en het bijbels leerhuis Zinsverband 
Breda. In februari verscheen zijn nieuwste boek ‘Zo staat geschreven. Honderd korte 
commentaren bij de bijbel’, waarvan in juni al de tweede druk zal verschijnen. 

Zondag 20 juni 2021, ds. Marieke Fernhout
De goede herder….in onze verstedelijkte, ‘moderne’ samenleving is de herder al lang 
uit het dagelijkse beeld verdwenen en toch blijft Psalm 23 met stip de meest gelief-
de, gekozen, gezongen en geciteerde Psalm. Hoe kan het ook anders: de woorden 
over de herder, die over je waakt, je niet verloren laat lopen en je leidt naar plaatsen 
waar het goed is, raken aan een diep verlangen naar geborgenheid en vertrouwen. 
Vertrouwen dat je, wat je ook zal overkomen, niet alleen bent. Dat je het niet alleen 
hoeft te doen. Dat er in dit leven, dat zo ingewikkeld en moeizaam kan zijn, altijd 
nog iets, iemand, een werkelijkheid zal zijn die jou kent, ziet en hoort zoals je ten 
diepste bent – een werkelijkheid om thuis te komen, om thuis te zijn.
God onze herder?
Niets zal ons ontbreken. 
(Naar Psalm 23, Huub Oosterhuis).

Ds. Marieke Fernhout

Zondag 27 juni 2021, ds. Tina Geels, 
interim predikant Geertekerk Utrecht
Thema: Blijf je thuis of lift je mee? (Handelingen 8: 26- 40)
Deze vraag werken we uit in de overdenking n.a.v. het prachtige verhaal over Filip-
pus en de Ethiopiër, een buitenstaander/vreemdeling, eunuch, een zoeker naar zin 
en houvast in een onzeker leven ver van huis.
in de sjieke wagen van deze bijzondere man, werkzaam aan het hof, onderweg van-
uit Jeruzalem, ontvouwt zich een boeiend gesprek tussen die twee.
In hoeverre laat jij je uitnodigen om mee te gaan in een nieuw leven? 

Vanaf 1 juli gaat mijn emeritaat in. Dat betekent dat dit mijn laatste dienst zal zijn 
voor de Koorkerkgemeente. Vanaf 2009 ben ik met grote regelmaat bij jullie voorge-
gaan. Een warme plek. Met een aantal van jullie bouwde ik een hartelijk contact op. 
Vele dierbare herinneringen neem ik mee.
Ik blijf gesprekskringen leiden en mensen persoonlijke ondersteuning geven naast 
het verzorgen van een aantal gastbeurten die ik aan zal houden maar nu dichter bij 
huis.
Voor jullie alle goeds en veel vertrouwen in de toekomst van de Koorkerkgemeente.

Een warme groet,
Tina Geels

Zondag 6 juni 2021, 
ds. Jan Berkvens
Thema: Wat laat je ach-
ter, wat neem je mee?

Op 6 juni mag ik voor de 
eerste keer bij u voorgaan. 
Mijn moeder, Christiane 
Berkvens-Stevelinck, was 
regelmatig met plezier bij u 
te gast en ook ik kijk ernaar 
uit om u te ontmoeten!

Waar gaan we het over heb-
ben?

Vrijheid en verdraagzaam-
heid zijn onze lijfkreten 
in de vrijzinnigheid. Het 
herwinnen van de vrijheid 
wordt op 5 mei in Neder-
land gevierd, maar pas op 
11 juni was de vrijheid in 
Nederland overal een feit. In 
veel landen nog steeds niet. 
Hoe ga je om met je eigen 
vrijheid, als je in een moei-
lijke situatie zit? Aanvaard 
je je beperkingen, kom je 
ertegen in opstand, onderga 
je het gelaten… 
Aan de hand van verschil-
lende verhalen en de 
handreiking uit Galaten 5 
gaan we daarmee aan de 
slag: Wat wil je achterlaten, 
wat neem je mee, na een 
moeilijke periode? 

Ds. Jan Berkvens
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Boekenmarkt@koor-
kerk.nl
In het oktobernummer van 
de Vierpas werd al gemeld 
dat de eindverantwoorde-
lijkheid voor de boeken-
markt niet meer, zoals in 
2020, bij één maar bij meer 
personen zal liggen. Dat 
is een vijfmansclubje ge-
worden, bestaande uit Jan 
Janse, Wim van Liere, Tom 
Lijftogt, Hans Vreeke en on-
dergetekende.
De afgelopen maanden 
mochten wij, als reactie op 
onze in veelvoud verspreide 
oproep daartoe, veel Lun-
dia-kastonderdelen in ont-
vangst nemen. Daarvoor zijn 
wij zeer dankbaar. Inmiddels 
zijn we begonnen met de 
opbouw van de kasten ach-
ter in de kerk, zoals o.a. was 
aangekondigd in de Vierpas-
sen van november, februari 
en april jl. Het ziet er op dit 
moment (rond Pinksteren) 
nog lang niet uit zoals we 
het uiteindelijk willen heb-
ben, dus daar moet de ko-
mende weken nog hard aan 
gewerkt worden.
Vervolgens beginnen we 
met het sorteren en rubri-
ceren van de boeken die we 
in de afgelopen maanden al 
hebben binnen gekregen. 
Want hoewel we nog niet 
officieel met de inname be-
gonnen zijn, hebben we 
naar schatting al zo’n 5.000 à 
6.000 (!) boeken binnen ge-
kregen waarvan de inname, 
bijvoorbeeld door verhui-
zing of overlijden, echt niet 
langer kon worden uitge-
steld. Zodra die voorraad 
goeddeels zal zijn verwerkt, 
beginnen we weer met de 

 In memoriam

Mart Paauwe-Bliek

Op 12 mei is op 94-jarige leeftijd Martje Paauwe overleden, na een langzaam afne-
mende gezondheid.
Ze was een trouw bezoekster van onze diensten. We zien haar nog zitten: daar op de 
achterste bank met haar al eerder overleden man Ko, en later meer voorin, tussen 
haar bekenden met wie ze na de dienst graag een “koffiekring” vormde. Want ze was 
een mensenmens, die graag een praatje maakte.
In onze kerkdienst van 16 mei herdachten we haar. De predikante, Alke Liebich, zei in 
haar votum: “Onze hulp is dat we het soms niet weten…” Voor ons gevoel paste dat 
frappant bij de wijze waarop Martje in het geloofsleven stond: geen hoogdravende 
of diepgewortelde zekerheden, wel een richtsnoer van goede oude gewoonten. Prak-
tisch, nuchter, trouw aan datgene waarvoor je ooit gekozen hebt. Als echtgenote, als 
huismoeder en in haar vele vrijwilligerswerk heeft ze haar onopvallende sporen ver-
diend.
In haar besloten afscheidsbijeenkomst mochten we, op verzoek van de familie, vanuit 
de Koorkerk-gemeenschap het woord voeren. Dat sloten we af met de woorden van 
Huub Oosterhuis (bij lied 962):

	 Geef uw toekomst en uw heerlijkheid aan deze gestorven mens.
	 Wij kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan,
	 en dat alles wat zij voor mensen heeft betekend nu verloren is.
	 Maar wij verenigen ons met het geloof waarin zijzelf aan U heeft v
	 astgehouden ten einde toe.

Krina en Wim Wattel

Schoonmaken in de kerk
Lieve mensen,
Ik wil graag een oproep doen voor vrijwilligers (MANNEN en VROUWEN) om één keer 
in de week met elkaar de kerk schoon te maken.
Volgens mij hoeft dat helemaal niet zoveel tijd te kosten (1 á 2 uur) en het is geen 
vuil werk!
De Nieuwe Kerk doet dat ook al jaren heb ik gehoord, dus waarom wij niet?
En we besparen er veel kosten door, wat weer ten goede komt voor onze “KOOR-
KERK”.
Bovendien lijkt het me nog gezellig ook! Lekker koffiedrinken met elkaar! 
We kunnen met elkaar afspreken wanneer je kunt. Misschien wil je het maar eens in 
de twee weken of 1 x maand doen, maakt niet uit!
Wie dat ziet zitten, graag opgeven bij mij.

Hartelijke groeten,
Joke 
tel. 06-13430444
e-mail jokehoman@xs4all.nl

PS: dit is een persoonlijk initiatief 



5

Taakgroep Diaconaat
Deze keer gaat onze bijdrage uitsluitend over collectes.
Door de digitale overmaking van collectes kunnen we u helaas niet meer informeren over 
de opbrengsten daarvan. Gelukkig kunnen we daar nu één uitzondering op maken. De 
drie algemene diaconale collectes in april hebben via de wijkkas € 370,00 opgebracht. 
Hartelijk dank.
Op 16 mei hebben we, gehoor gevend aan de oproep van Kerk in Actie, gecollecteerd 
voor haar Corona Noodfonds. Hartelijk dank als u dat gedaan hebt. Wie daar nog niet aan 
toegekomen is, wijzen we graag op de nationale actie giro 555 van SOH. 
De door corona veroorzaakte nood is in veel landen zo dramatisch, o.a. in het zeer volk-
rijke India, dat tot deze nationale actie besloten is.  Kerk in Actie, die daaraan deelneemt, 
doet een indringende oproep aan haar achterban, daaraan bij te dragen.
Collectes juni
Doordat in de diensten weer een beperkt aantal mensen welkom is, zijn er twee vormen 
van inning: tijdens de diensten met de collectezak en voor de thuisblijvers digitaal.
Voor alle collectanten is van belang dat er in het nieuwe kerkkantoor weer een geldop-
namemachine geplaatst zal worden, waarin de collecteopbrengsten gestort kunnen wor-
den. Zo spoedig mogelijk volgen daar instructies voor.
Voor onze diensten in juni zijn de volgende collectedoelen vastgesteld: 
* Op 6 juni wordt er voor het Kerk in Actie-project in Oeganda “Kwetsbare kinderen en 
vrouwen sterk maken” gecollecteerd.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwen-
bond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen 
kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer 
verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. 
Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
In de kerk wordt een flyer uitgedeeld.
NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. Oeganda project/collecte Koorkerk M’burg. 
* De algemene diaconie is op 13 juni weer aan de beurt. In de vorige Vierpas hebben we 
u over de besteding van een groot deel van de opbrengst middels de Giftenlijst 2021 
geïnformeerd.
NL 52 INGB 0000 218595 Wijkkas Koorkerkgemeente Middelburg o.v.v. collecte 13/6 diaconie.
* 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchtelingen in Grie-
kenland via het Kerk in Actie-project “Opvang voor gestrande vluchtelingen”. Een folder 
wordt uitgedeeld.
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel 
van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk 
geworden is. 
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op 
de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 
moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, be-
geleiden en kinderen onderwijs geven. 
NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. vluchtelingenLesbos/collecte Koor-
kerk M’burg.
* Op 1 juli wordt jaarlijks Keti Koti gevierd, het einde van de slavernij in Nederland op 1 
juli 1863.
Hoewel wettelijk gelegitimeerde slavernij in onze wereld niet meer bestaat, is het misbruik ma-
ken van mensen, veelal kwetsbare vrouwen en kinderen door die voor eigen gewin uit te buiten, 
helaas nog wel een wereldwijde praktijk. Op 27 juni collecteren we daarom voor het volgende 
project: om dat schrijnende leed op het niveau van gewone mensen aan te pakken, ondersteunt 
Kerk in Actie in Ghana een project dat “nieuwe kansen biedt voor straatmeisjes” heet. 
In Ghana trekken veel jongeren van het platteland, waar ze geen perspectief hebben, naar 
de hoofdstad Accra. Daar komen ze in een wereld vol criminaliteit, geweld, uitbuiting en 
armoede terecht. Jonge meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding, 
in steengroeven en smerige fabrieken. Ze worden uitgebuit en moeten regelmatig op een 
onveilige straat slapen.
In het project worden deze straatmeisjes opgevangen, medisch onderzocht, gevoed en 
begeleid naar het leren van een vak als kapster, naaister, kok, zodat ze zelf in hun onder-
houd kunnen voorzien. Er is in de kerk weer een flyer beschikbaar.
NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. straatmeisjes Ghana/collecte Koor-
kerk-M’burg.     
Namens de Taakgroep Diaconaat, 
Jan Janse tel. 0118-851332 / 06-17334769 

normale inname van boe-
ken, die we dan direct hopen 
te kunnen sorteren en rubri-
ceren. Al met al hopen we 
“ergens” in juni de deuren (in 
ons geval: de gordijnen) te 
kunnen openen en te kun-
nen starten met de verkoop.
Ondertussen is druk na-
gedacht over de bestem-
ming van de toekomstige 
opbrengst. Vorig jaar is 
deze voor de volle 100% 
ten goede gekomen aan 
de Koorkerkgemeenschap 
zelf, waardoor deze in 2020 
een zeer batig saldo kreeg. 
Maar, zo weten wij allen, we 
zijn niet alleen op de wereld. 
Daarom is vorig jaar al beslo-
ten dat de opbrengst dit jaar 
voor het overgrote deel ten 
goede zal komen aan al dan 
niet diaconale goede doelen 
buiten de Koorkerk. Anders 
gezegd: dit jaar gaat van de 
boekenmarktopbrengst nog 
20%, met een maximum 
van € 2.000, naar de Koor-
kerk zelf en het meerdere 
gaat naar anderen in de sa-
menleving. Dat geeft onze 
Koorkerkgemeenschap nog 
wat extra tijd om, zoals het 
hoort, haar uitgaven ener-
zijds en haar inkomsten 
uit levend geld anderzijds 
met elkaar in evenwicht te 
brengen, terwijl het voor 
de medewerk(st)ers van de 
boekenmarkt een extra sti-
mulans is zich in te spannen 
voor anderen die het minder 
hebben dan wij.

Namens het Boekenmarkt-
team,
Peter van Keulen
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Hulp aan Nepal

Via diverse kanalen komt het hartverscheurende nieuws over de toestand in Nepal tot 
mij. Dit wil ik graag met u delen. 
Zoals u weet ken ik veel mensen in Nepal en ben nauw betrokken.

De NOS plaatste het volgende artikel:
Ik had graag iemand erbij gehad om vast te houden terwijl ik mijn vaders lichaam zag 
branden.
De coronacrisis in Nepal heeft dramatische vormen aangenomen. Verhoudingsgewijs zijn er 
nu meer besmettingen dan in het zwaar getroffen buurland India. Dagelijks overlijden hon-
derden mensen in het ziekenhuis, op de stoep ervoor of thuis omdat de zorg overbelast is.
Volgens de overheidsstatistieken waren er de afgelopen 24 uur 8.520 besmettingen en 203 
doden gemeld. Zo’n veertig procent van alle afgenomen testen was positief. Maar die cijfers 
zijn slechts het topje van de ijsberg, vertelt de Nepalese epidemioloog Lhamo Y Sherpa aan 
de telefoon tegen de NOS.
“Zo’n 45 procent van alle testcentra staat in de Kathmandu Vallei, waar slechts 2 van de 29 
miljoen inwoners wonen. Uit de provincies die aan India grenzen is er amper data en dat is 
een gigantisch probleem. Als het zo doorgaat ontstaat er straks misschien wel een Nepalese 
covid-19-variant.”

Onderstaand bericht kreeg ik via mijn vriendin Inge Hoogesteger die het bedrijf “Sjaal 
met Verhaal” in Middelburg heeft opgericht. Zij onderhoudt dagelijks contact met Nepal.
Dit is wat ze onlangs schreef:
De situatie in Nepal verslechtert per uur. Er is totale paniek, chaos en geen hulp. Vanmiddag 
hebben wij contact met Pabita* gehad. Zij verzorgt helemaal alleen 35 mensen in haar om-
geving die positief getest zijn. Mensen die nergens naar toe kunnen. Zij zorgt voor eten, voor 
zuurstof en probeert de moed er in te houden. Zij gaat met een zuurstoftank op haar scooter 
bij mensen langs......
Het is hartverscheurend.
Er is geen hulp vanuit de overheid. Geen 
steun, geen geld, geen medische zorg. 
Wij zijn zeer dankbaar voor alle dona-
ties die deze week zijn binnengekomen, 
de bestellingen van de actiesjaals en de 
diverse acties die winkels aan het opstar-
ten zijn. 
Maar het is nog niet genoeg. 
Via onze vrienden, contactpersonen, 
werkplaatsen (die volledig gesloten zijn) 
en projecten kijken we continu hoe en 
waar we kunnen bijdragen aan directe 
hulp. 
Wil jij helpen door middel van een dona-
tie, stuur ons dan een email naar info@
sjaalmetverhaal.nl .

* Pabita is gediplomeerd verpleegkun-
dige; ik ontmoette haar in Pokhara.

Help ons Nepal helpen!

Ria Lievense-Lankhaar
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LANGE JAN PROJECT

PROGRAMMA MINICONCERTEN 2020

KOORKERK MIDDELBURG

Dit jaar wordt weer een Lange Jan Project (LJP) ge-
houden met concerten op donderdagmiddag in de 
Koorkerk van 15.00 tot 15.30 (vaak ietsje langer). 
Het eerste concert wordt op 24 juni verzorgd door 
Rien Balkenende. Hieronder een volledig overzicht 
van 24 juni t/m 28 oktober 2021.

Piet Allaart

DATUM 

24 juni

1 juli

8 juli

15 juli 

22 juli

29 juli

5 augustus

12 augustus

19 augustus

26 augustus

2 september

9 september

16 september

23 september

30 september

7 oktober

14 oktober

21 oktober

28 oktober

MEDEWERKERS:

Rien Balkenende, orgel

Janneke Verspagen, dwarsfluit en Nina den Hollander, harp

Geen concert

Voorlopig geen concert, evt. invaller

Kees en Leonore van der Steenhoven, orgel en klarinet

Amber Mertens, piano

Jan Wisse, orgel

Rudi en Lise de Munck, orgel en dwarsfluit

Gerda Schraven, sopraan en Edu de Goffau, piano

Jan Sjoerd van der Vaart, orgel

Familie Jongepier, koperkwartet

Jan van Seters, altus en Jan Wisse, piano

Jeanine Melis, viool en Mark Christiaanse, orgel

Gerard Boot, orgel

Jacco Lamfers, piano

Joël Boone, orgel

Edgar van Boven, piano

Caroline Scheer, sopraan en Ester Groot, piano

Ankie Kaljouw, panfluit en Lenie Stokman, piano



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06-48640747
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Wat is voor mij belangrijk in het leven, 
waar doe je het voor. In de loop van 
je leven ga je daar verschillende ant-
woorden op geven. Nu ik zeventiger 
ben heb ik meer tijd om hierover na 
te denken. Voorop staan de mensen 
waarmee je het leven deelt zoals mijn 
lieve José, kinderen en inmiddels 9 
kleinkinderen die je lief zijn. Zij hou-
den je scherp en versterken door hun 
inzichten je begrip voor deze veran-
derende wereld en zijn uitdagingen.

Als niet zo religieus opgevoede Amsterdammer begon tegen mijn twintigste religie mij te 
interesseren. Een gespreksgroep over de films van Ingmar Bergman, een vormingsweek-
einde met dr Wim Kist in Oegstgeest, inleidingen bij de Vrije gemeente in Amsterdam, het 
luisteren naar cantates van Bach: het bleef mij boeien, maar ik was vooral de rationalist, die 
alle dogma’s afwees.

Pas op middelbare leeftijd kreeg ik behoefte aan de bezieling van kerkdiensten en werden 
wij lid van de Hervormde kerk. Het samenkomen en luisteren in een kerk is daarna voor mij 
belangrijk gebleven.

Muziek en de kracht die hiervan uit kan gaan is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Van 
de week kwam in het interview met Maxima de traan weer naar voren. Ook ik kan op som-
mige momenten door muziek geëmotioneerd raken en het niet droog houden. Religie is in 
mijn ogen zowel emotioneel als kracht gevend.

Toon Hermans zei het eens zo:
Wie is God?
Dat is een domme vraag.
God is geen wie 
God is een kracht.

Met Klaas Hendrikse ervaar ik die kracht als iets tussen mensen. Daarom zijn de mensen om 
je heen zo belangrijk en ligt ook de Koorkerkgemeenschap mij aan het hart.

Er is echter ook een verantwoordelijkheid voor de wereld als geheel. De compassie van 
onze kinderen en kleinkinderen voor medemensen en klimaat heeft mij zeer beïnvloed. Ik 
geef het stokje door aan Tjeerd Kuiper.

Bob Viveen

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van de maand juli/augustus 2021 verschijnt op 27 juni 2021. 
Kopij dient uiterlijk 18 juni 2021 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur Adrie 
le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


